Tijd voor inclusiviteit

We zijn er voor elke jongere die zoekt, vindt en groeit

Kurt Cobain zong het al: come as you are. Bij Kamino ben je welkom, precies zoals je bent.
Want wij geloven dat alle jongeren een plek verdienen waar ze zichzelf kunnen zijn, onge-
acht hun sociale, culturele of religieuze achtergrond. Een plek waar ze zich niet moeten
meten of bewijzen, waar ze omarmd en graag gezien worden, zonder voorwaarde.

Met Kamino bouwen we aan een gemeenschap die net zo divers is als onze samenleving.
Een beweging waar iedereen zijn of haar identiteit kan ontdekken en vieren. Een veilige
plek waar iedereen zich thuis voelt. Met ruimte om te zoeken, te vinden, te groeien en te
verbinden. Zo zetten we ons in voor kinderen, voor jongeren met en zonder (hogere) on-

dersteuningsnood, voor de LGBTQI+-gemeenschap en voor een grotere rol voor vrouwen

binnen de Kerk.

Inclusiviteit is voor ons meer dan een mooi idee; het is onze belofte. ledereen hoort erbij.
Altijd. Mic drop.



