35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit
verdwijnen.36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zul-

len aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Va-
der weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn
wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor
de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en
uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en
zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en ie-
dereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40
Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal
worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen
die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en
de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten
niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des hui-
zes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou
hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44

Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op

een tijdstip waarop je het niet verwacht.

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT
MATTEUS 24, 27-44

27 Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in
het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar
zullen de gieren zich verzamelen. 29 Meteen na de verschrikkingen van

die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer ge-
ven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen
wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat

de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde
zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien
komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen
zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene
uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de vijgenboom
deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat
de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat
alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal
zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

Samen jongelooflijk kaw




SNOOZE? BLIJF! WAKKER

‘Snoeshoes’ komt van ‘snooze’. Maar snoozen, sluimeren...
dat is toch niet wat de advent van ons vraagt? ‘Wees dus
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer
komt’, klinkt het in het evangelie van de eerste zondag.
‘Bliji! wakker’ dus.

Maar om waakzaam te zijn, kan het helpen om hier en daar
iets te ‘snoozen’. Dat scherm misschien, die honderden
prikkels die je elke dag afleiden van wat echt belangrijk is
voor jou?

De advent is een tijd van hoop en verwachting, maar dat
werkt alleen als je openstaat voor wat er op jouw pad komt.

EEN OPDRACHT

Een manier om waakzaam te zijn, is zorgvuldig omgaan met

de mensen om je heen. Wie heb je al te lang niet gehoord?
Naar wie heb je laatst maar half geluisterd?

Maak voor de vier weken van de advent een lijstje met vier
namen van mensen met wie je in die periode graag bewust
een gesprek wilt plannen. Bijvoorbeeld:

- een vriend die je al even niet hoorde
- een buur naar wie je anders alleen kort knikt
- een grootouder die een extra bezoekje verdient

Spreek af, maak thee, ga wandelen neem die snoeshoes mee
en luister, met een waakzaam hoofd en een wakker hart.

IKVRAAG ME AF

Ben ik waakzaam, of loop ik een beetje verdoofd rond? Ver-
dooid waardoor dan? Doen sociale media en apps dat met
mij of heb ik daar geen last van?

Ben ik gevoelig voor wat anderen nodig hebben, of mis ik dat
soms? Ben ik me ervan bewust dat ik dat wat mijn leven zin
geeft, dat wat je het goddelijke kan noemen, dat ik dat kan
vinden in wat anderen met mij delen, mij vragen?

Merk ik op wat ik kan bijdragen aan de wereld? Ik weet wan-
neer het Kerstmis wordt, maar wat nog niet in mijn agenda
staat is het moment waarop ik van betekenis kan zijn voor
anderen (of waarop God mij nodig heeft). Sta ik ervoor open
dat dat moment morgen kan zijn, of zelfs vandaag?



