
 
 

Creatief met kurk 

 
Met (gebruikte) wijnkurken kan je heel leuke dingen maken. Originele cadeautjes voor mama 
of papa, gemaakt door de kindjes of toffe dingen die je interieur tot iets unieks maken. 
 
Er zijn verschillende soorten wijnkurken.  
Massieve kurken– die worden gestanst uit de pure boonschors, 
Granulaat kurken – die worden gemaakt van fijn gemalen kurk en daarna samengeperst, 
Of een combinatie van hierboven. Dat zijn vaak champagnekurken bijvoorbeeld. 
Het snijden/zagen van de kurken voelt ook heel anders aan. Let wel op snijden/zagen gaat 
soms niet gemakkelijk en zeker niet iets om aan kinderen over te laten. Wat heel handig is, is 
een plintenknip tang. Daarmee kan je de kurken “knippen”. 
 
Lijmen doe je best met een lijmpistool. Ook hiermee heel voorzichtig zijn want die worden 
(erg) warm. Je kan ook verschillende soorten hobbylijm gebruiken. Sommige moeten wel erg 
lang drogen. Voordat je aan de slag gaat kan je best even uitproberen wat voor jou het beste 
werkt. 
Met gewone (waterverf) kan je de kurken ook perfect een kleurtje geven. 
 
Niet alleen met wijnkurken kan je toffe dingen maken, maar ook met de kurk op rol en de 
zelfklevende kurken prikbord tegels kan je echt erg veel. Enkele voorbeelden zijn; 

- Houten dienblad beplakken met kurk 
- Fotolijstjes beplakken met de kurken 
- MDF plaatje met kurken beplakken om zo onderzetters te maken 
- Prikbordjes maken 
- Bloempotjes beplakken 
- Lijstjes van spiegels beplakken 
- Allerlei doosjes beplakken en schilderen 
- Schilderijen maken uit kurken 
- Kerststallen maken 

 

 
 

            
 
 
                   

 


